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Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

VOORBEREIDING  

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 47:1 en 2 (NPB)  Juich applaudisseer  

 

1. Juich, applaudisseer / voor de hoogste HEER. 

Volken, zing voor Hem, / zing met hart en stem: 

vol van majesteit / heerst Hij wereldwijd. 

God kiest onze kant: / onze aartsvijand 

buigt nu voor ons neer; / niemand biedt verweer. 

Krachtig geeft zijn hand / ons een prachtig land. 

 

2. Juich, want God stijgt op; / vreugde klimt ten top. 

Luid trompetgeschal / schettert overal. 

Prijs de koning, zing / vol bewondering. 

Wat een machtsvertoon: / God zit op zijn troon. 

Heersers treden aan / om voor Hem te staan. 

Wat een erewacht; / God heeft alle macht! 

 

Bemoediging en Groet 

 

Gebed om ontferming: Lied 1008:1, 2 en 3  Rechter in het licht verheven  

Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 



Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jes. 11:1-10 

 

Lied: ELB 301:4 en 5  Laat dat Koninkrijk nu komen 

 

Laat dat Koninkrijk nu komen, doe ons dromen,  

dromen van dat kleine kind,  

bukkend om een slang te strelen – zie ze spelen! 

heel uw schepping eensgezind. 

 

Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden,  

buigen wij de wapens om. 

O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde, - 

Heer, uw vrede zingt alom. 

 

Schriftlezing: Hand. 1:1-11 

 

Lied: 756:1, 2 en 6  Laat komen, Heer, uw rijk 

 

Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

 

Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

 



Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze herder zijt! 
 

Overdenking 
 

Lied: 657:1 en 4  Zolang wij ademhalen 
 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankzegging en voorbede  

 

Inzameling van de gaven:    1e Diaconie 2e  Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: ELB 140 :1 en 3  Kroon Hem met gouden kroon 

 

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op zijnen troon! 

Hoor, hoe het hemels loflied al 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all' eeuwigheên, 

die 't heil voor u verwierf. 



Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal 

van pool tot pool, van zee tot zee, 

't klinke over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 

wordt d'aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – 415: 3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 


